
PROTESTANTSE GEMEENTE BOXTEL 

ORDE     VAN     DIENST  

zondag 14 februari 2021
6e na Epifanie  

liturgische kleur: groen 

Er kwam iemand naar Hem toe die aan huidvraat leed; 
hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel: 

‘Als u wilt, kunt u mij rein maken.’  – Marcus 1,40

VOORBEREIDING
MUZIEK:
(INSTUDEREN LIEDEREN)

AANSTEKEN KAARS:

PSALM: LB 31:1 EN 6  'OP U VERTROUW IK, HEER DER HEREN’

(de gemeente gaat staan)

BEMOEDIGING:

Onze hulp is in de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw blijft tot in eeuwigheid
en het werk van zijn handen niet loslaat.



STILTE:

GROET:  

(de gemeente gaat weer zitten)

KYRIE – EEN SMEEKGEBED VOOR DE NOOD VAN DE WERELD 

Daarom bidden wij U om ontferming: 

[I = Vrouwen, II = Allen]
I II

ZINGEN: LB 304 ‘ZING VAN DE VADER DIE IN DEN BEGINNE’

AANDACHT VOOR DE KINDEREN:

DE     BIJBEL     OPEN  
GROET:

De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.

GEBED BIJ DE OPENING VAN DE SCHRIFTEN:

LEZING: 2 KONINGEN 5,1-15B

ZINGEN: LB 350:1.6.7  ‘HET WATER VAN DE GROTE VLOED’ 

LEZING: MARCUS 1,40-45

ZINGEN: LB 534:1.2.4 ‘HIJ DIE DE BLINDEN WEER LIET ZIEN’

PREEK: 

MUZIEK:

ZINGEN: LB 391:1.2.4 'HIJ GING VAN STAD TOT STAD’

BIDDEN     EN     DELEN  



GELOOFSBELIJDENIS: staande (indien mogelijk)

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 
Schepper des hemels en der aarde. 
En in Jezus Christus, 
Zijnen enig geboren Zoon, onze Here; 
Die ontvangen is van de Heil'ge Geest, 
geboren uit de maagd Maria; 
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald ter helle; 
ten derde dage wederom opgestaan van de doden; 
opgevaren ten hemel, 
zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen 
de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest. 
Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, 
de gemeenschap der heiligen, 
vergeving der zonden, 
wederopstanding des Vleses;
en een eeuwig leven. Amen.

MEDEDELINGEN:

COLLECTE:
[ONDERTUSSEN ORGELSPEL] 

DANKGEBED:

DE VOORBEDE:

STIL GEBED:

ONZE VADER:

WEGZENDING     EN     ZEGEN  

(de gemeente gaat staan)

SLOTLIED: LB 791:1.2.3.4 'LIEFDE, EENMAAL UITGESPROKEN'

ZEGEN:

beantwoord met:



ORGELMUZIEK:

Richtlijnen van de Prot. Kerk van Boxtel in coronatijd voor de voorganger

 Graag bij de Schakel naar binnen gaan waar de ouderling van dienst is

 Er is een toilet open

 Bij het naar binnen gaan in de kerk loopt u zoveel mogelijk naar rechts (voor u ) voor de tafel langs

 Tijdens de dienst gebruikt u alleen de tafelmicrofoon

 We hebben deze dienst een lector

 De dienst wordt live uitgezonden via You Tube

 De vaste camera hangt onder het orgel

De organist is Hans van der Haagen, hvdhaagen@hotmail.com
De lector is mevrouw Tineke Everaerd, tineke.everaerd@hotmail.com
 

mailto:tineke.everaerd@hotmail.com
mailto:hvdhaagen@hotmail.com

